
Hallo	  _____________________	  

Je	  bent	  al	  bijna	  vier	  jaar	  en	  dan	  kom	  je	  bij	  ons	  in	  de	  klas.	  Je	  
mag	  eerst	  een	  paar	  keer	  bij	  ons	  komen	  kijken.	  	  

Dit	  boekje	  gaat	  over	  onze	  school,	  dan	  weet	  je	  vast	  een	  beetje	  
wat	  er	  allemaal	  gebeurt	  op	  school.	  Kijk	  maar	  gauw	  verder!	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  



Om	  08:20	  uur	  gaat	  de	  eerste	  bel	  en	  kunnen	  jij	  en	  papa	  of	  
mama	  de	  school	  in.	  Wanneer	  je	  de	  school	  binnenkomt,	  sta	  je	  
in	  onze	  gang.	  Je	  hebt	  een	  eigen	  plekje	  aan	  de	  kapstok	  waar	  je	  
jas	  en	  tas	  mogen	  hangen.	  De	  juf	  heeft	  al	  een	  sticker	  bij	  jouw	  
kapstok	  geplakt.	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Jouw	  juf(fen)	  heet/heten	  _____________________	  en	  
_____________________.	  

Zie	  je	  haar	  al?	  Kom	  maar	  snel	  binnen.	  

 

 

 

 

 

 

 



	  
Dit	  is	  onze	  klas.	  In	  de	  klas	  staan	  
alle	  stoelen	  aan	  tafel	  en	  er	  is	  een	  
kring	  van	  banken.	  Er	  staat	  een	  
koelkast	  waar	  je	  brood	  en	  drinken	  
voor	  het	  overblijven	  in	  kan	  en	  er	  is	  
een	  plekje	  voor	  je	  eten	  en	  drinken	  
voor	  de	  ochtendpauze.	  

	  	  	  Kom	  er	  maar	  gezellig	  bij!	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   	  



Tot	  08:30	  uur	  mogen	  papa	  en/of	  mama	  nog	  bij	  je	  in	  de	  klas	  
blijven,	  daarna	  moeten	  zij	  naar	  huis	  en	  spelen	  wij	  nog	  even	  
verder.	  Dit	  heet	  de	  inloop.	  Na	  de	  inloop	  gaan	  we	  in	  de	  kring.	  
Daar	  doen	  we	  allerlei	  verschillende	  dingen.	  Je	  mag	  zelf	  iets	  
vertellen,	  de	  juf	  leest	  voor,	  we	  leren	  een	  versje	  of	  een	  lied	  en	  
nog	  veel	  meer	  leuke	  dingen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Na	  de	  kring	  gaan	  we	  spelen	  en	  werken.	  Spelen	  doen	  we	  in	  de	  
hoeken	  of	  aan	  tafel.	  Wij	  hebben	  een	  leeshoek,	  een	  
bouwhoek,	  een	  poppenhoek,	  een	  computerhoek	  en	  nog	  veel	  
meer…	  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  



Je	  kunt	  tekenen	  of	  schilderen	  of	  kleien.	  Ook	  kun	  je	  nog	  spelen	  
met	  de	  zandtafel	  die	  soms	  een	  watertafel	  is.	  Je	  mag	  spelen	  
met	  spelletjes	  uit	  de	  kast	  of	  met	  lego	  of	  K’nex.	  Knutselen	  
doen	  we	  aan	  tafel,	  we	  maken	  de	  mooiste	  kunstwerken!	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

In	  de	  klas	  zingen	  wij	  graag	  liedjes.	  Je	  leert	  nieuwe	  liedjes	  en	  
we	  zingen	  liedjes	  die	  je	  al	  kent.	  We	  leren	  liedjes	  die	  te	  maken	  
hebben	  met	  het	  thema	  waar	  we	  op	  dat	  moment	  over	  
werken. 	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Na	  het	  spelen	  en	  werken	  gaan	  we	  samen	  eten	  en	  drinken.	  
Neem	  jij	  ook	  een	  tas	  mee	  met	  daarin	  iets	  te	  drinken	  en	  een	  
koek	  óf	  een	  stukje	  fruit?	  Liever	  geen	  snoep	  of	  chocolade.	  	  

 

 

 

 

 

	  
Na	  het	  eten	  en	  drinken	  gaan	  we	  buiten	  spelen	  of	  gymmen.	  
Tijdens	  het	  gymmen	  kunnen	  we	  lekker	  rennen,	  klimmen	  en	  
klauteren.	  We	  doen	  hier	  ook	  allerlei	  spelletjes,	  zoals	  tikkertje,	  
vos	  kom	  uit	  je	  hol	  en	  nog	  veel	  meer.	  Misschien	  kan	  papa	  of	  
mama	  vast	  schoenen	  voor	  jou	  kopen	  met	  klittenband	  of	  
elastiek	  zodat	  je	  ze	  zelf	  aan	  kunt	  doen.	  De	  schoenen	  bewaren	  
we	  op	  school.	  
	  
Als	  we	  buiten	  gaan	  spelen,	  zijn	  er	  een	  heleboel	  dingen	  op	  het	  

plein,	  zoals	  
fietsen,	  karren	  en	  
stepjes.	  Ook	  kun	  je	  
lekker	  klimmen	  in	  
het	  rek	  of	  in	  de	  
zandbak	  spelen.	  
 



Tussen	  de	  middag	  eten	  we	  samen	  ons	  brood	  op,	  je	  zit	  dan	  in	  
een	  groepje	  met	  6	  of	  7	  kinderen.	  	  

’s	  Middags	  gaan	  we	  meestal	  nog	  een	  keer	  in	  de	  kring	  en	  we	  
spelen	  en	  werken	  nog	  een	  keer	  of	  gaan	  gymmen	  of	  naar	  
buiten.	  

	  

Wij	  doen	  een	  heleboel	  leuke	  dingen	  op	  school.	  Als	  jij	  vier	  bent	  
mag	  je	  elke	  dag	  met	  ons	  meedoen!	  

	  

Wij	  vinden	  het	  erg	  gezellig	  dat	  je	  bij	  ons	  in	  de	  klas	  komt.	  
Voordat	  je	  bij	  ons	  in	  klas	  komt	  mag	  je	  eerst	  een	  paar	  dagen	  
op	  visite	  komen	  om	  te	  komen	  wennen.	  Je	  nieuwe	  juf	  belt	  
papa	  of	  mama	  om	  dat	  af	  te	  spreken.	  

Jouw	  eerste	  “echte”	  schooldag	  
is	  op	  ______________________.	  	  

	  

Dag	  _____________________!	  	  


